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Nooit meer klemgezet
Arie van der Stoep

We kunnen onszelf zo klemzetten! Of ons laten klemzetten. Door gedachten, voor God zus te
moeten zijn of z6, hiéraan te moeten voldoen of daaraan. Is God zo? Heeft Hij ons geschapen en
tot geloof laten komen, om mensen te zijn met gebonden handen en harten?

Klemgezet! Niet door sommige theologieén of leringen van mensen, maar door een verkeerd beeld
van God. Volgens dat beeld moeten we toch wel aan bepaalde verwachtingen van God voldoen en kijkt
Hij of we het wel goed doen.

Zo over Hem te denken, remt ons in ons doen en laten, ons denken en geloven. Het behoort niet tot
een leven uit God, maar belemmert een open relatie met Hem. Het schept afstand. We zien niet
hoeveel we voor Hem betekenen en maakt dat we vergeten dat Jezus zijn offer bracht, opdat we echt
vrije mensen zouden zijn.

Zoals Paulus zegt: Opdat wij echt vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. En hij zegt erbij: Houdt
dus stand en laat je niet weer een slavenjuk opleggen (1). Ook niet het slavenjuk van dat vertekende
beeld van God.

Bestuurd door liefde

Voor Hem is het geen eer, als zijn kinderen onder dit juk lopen, belemmerd in een vertrouwelijke,
ontspannen omgang met hun Vader. Bij Hem is volmaakte vrijheid. Jakobus zegt daarover: ... wie zich
verdiept in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, ..., die zal zalig zijn in zijn doen (2). Die
zal vrede en vreugde hebben in zijn omgang met God en in zijn weg met Hem.

Die volmaakte vrijheid leren we kennen, als ons leven bestuurd wordt door liefde (3). Niet door onze
eigen ontoereikende liefde, maar door de liefde van Godzelf. Die stort Hij in ons hart uit, wanneer Hij
ons vervult met zijn Heilige Geest (4). Die leert ons vanuit Gods liefde te leven, dezelfde liefde van
waaruit Jezus handelde en sprak.

Wanneer die liefde ons motiveert, opent die ons de ogen voor hoe te handelen, te spreken en welke
weg te gaan (5).

Een ander beeld van onszelf

Die liefde zegt niet: 'Je moet’, maar: ‘Je mag - aan jou is de keuze!' En ons antwoord van liefde is:
'Vader, ik verheug mij in U. Laat mij uw weg gaan!’ (6) Zo is het leven uit Hem. Hij plant het in ons. Als
blijk van zijn vertrouwen in éns.

Als we dit gaan ontdekken, ontdekken we tegelijk hoe God bezig is, ons een ander beeld van onszelf te
geven. Van iemand die werkelijk ‘waarlijk vrij" is! Vrij, om nooit meer klemgezet te worden. Omdat je
leeft in de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God (7).

Uit de Bijbel:

(1) Galaten 5:1.



Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat jullie niet
weer een slavenjuk opleggen.

(2) Jakobus 1:25.
... wie zich verdiept in de volmaakte wet, die van de vrijheid, en daarbij blijft, ..., die zal zalig zijn in zijn
doen.

(3) Efeziérs 5:1-2.
Weest dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus jullie heeft
liefgehad ...
1 Korintiérs 12:31b + 14:1a.
... tk wijs jullie een weg, die nog veel verder omhoog voert ... Jaagt de liefde na ...

4) Romeinen 5:5.
... omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de heilige Geest, die ons gegeven is.

(5) 2 Korintiérs 5:14.
Want de liefde van Christus dringt ons.

(6) Hebreeén 10:7.
Hier ben ik ... om uw wil, o God, te doen.

(7 Romeinen 8:21.
... 00k de schepping zelf ... zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
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